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-vervolg van blad 1890w3
Het aantal pachters neemt toe. Deze toename is zonder twijfel een gevolg van de wanverhouding
tusschen aankoop van bezit, exploitatie, en de waarde van producten.
Het toenemen van het aantal pachters vermeerdert de moeielijkheden in den strijd om het bestaan van
de landbouwers en werklieden, en leidt tot meer kapitaalsvorming van den landheer, die bij publieke
verpachting zijner eigendommen daarvan partij trekt.
Deze verpachtingen worden in den regel ten overstaan van een notaris gehouden en er wordt aan den
meestbiedende (bij voldoenden waarborg voor de pachtpenningen) verpacht.
De verpachting bij perceelen of bij geheele hoeven is afhankelijk van de verspreide of aaneengesloten
ligging der landerijen.
De vaste goederen der kleine boeren, welke bij vererving van de ouders op hunne kinderen overgaan,
worden meestal publiek verkocht; deze verkopingen hebben in den regel dit gevolg, dat het getal
eigengeérfden vermindert, omdat het bezit meestal overgaat in handen der landheeren en het aantal
pachters vermeerdert. Want verkoopers, die nog moeielijk konden breken met de oude gewoonte
(continuatie van het voorvaderlijk bedrijf) en gevoelden, dat hunne ontwikkeling voor de exploitatie
van elke ander bedrijf te wenschen overliet, trachtten als pachters een middel van bestaan te vinden.
Dat dit bestaan door steeds toenemende concurrentie langzamerhand meer onvoldoende wordt, meent
men op goede gronden te mogen aannemen en het valt dan ook zeer te betwijfelen of uitbreiding van
grondbezit in enkele handen een schrede in de goede richting is naar vermeerdering van algemeene
volkswelvaart.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIIDAG 31 OCTOBER 1890

Den 1sten November a.s. hopen onze geliefde ouders
JAN REINDERS DE JONGE
EN
HIELKJE VAN VEENEN
hunne 30jarige Echtvereeniging te herdenken.
Smilde, 31 Oct. 1890. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 1 NOVEMBER 1890

Smilde, 30 Oct. In de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond trad hier hedenavond als
spreker op de heer P.J. Proost, pred. te Koog a/d Zaan. Tot tekst had de heer P. gekozen Spreuk 23:23
“Koopt de waarheid en verkoopt ze niet”.

Wat is de waarheid?

Priesters en schriftgeleerden meenen die vraag beslissend te kunnen beantwoorden; eene andere is de
moderne levensbeschouwing, die ons predikt: “Keert tot u zelven in en koopt de waarheid door te
trachten den wil van God op te volgen”. Duur vinden we dikwijls dien koop, waar de stem van ons
geweten ons dringt eenen weg in te slaan, die ons verwijdert van veel wat ons dierbaar is; toch moet de
koop gesloten. “Verkoopt de waarheid niet”, d.i. “smoort niet de stem van het geweten”.

Judas Iscarioth verkocht de waarheid voor geld; Pilatus voor de gunst des Keizers; Hendrik van
Navarre voor een Koningskroon.

Ook onze dagen zijn aan dien onwaardigen handel niet vreemd; voor geld of eer is dikwijls de
waarheid veil, doch ten koste van het ware geluk, dat niemand kan deelachtig worden, zoo hij geen
vrede heeft met zijn geweten.

Met de meeste aandacht werd door het talrijke publiek de boeiende rede van de begaafde spreker
gevolgd.

Hoogersmilde, 30 Oct. Aan den heer O. Norel, cand. te Harlingen, is toezegging van beroep verleend
naar de Ned. Herv. gemeente alhier.




